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Het Ego en de Machine: Hoe het Kapita‐
lisme het Heilige Vervang door het Zelf
De mensheid zag zichzelf ooit als deel van iets groots en mysterieus – de kosmos, de
aarde, het goddelijke, het eeuwige ritme van het leven. Elke cultuur had haar eigen manier
om hetzelfde te zeggen: dat betekenis niet ligt in bezit, maar in deelname; niet in accumu‐
latie, maar in verbinding.

Toch is in de afgelopen eeuwen, met name met de opkomst van het kapitalisme en de in‐
dustriële moderniteit, deze kompasnaald omgedraaid. Waar het heilige ooit het menselijk
leven richting gaf, heeft het zelf de troon bestegen. De oude zoektocht naar transcenden‐
tie – het overstijgen van het ego – is vervangen door de eindeloze jacht op de bevrediging
van het ego.

In het vacuüm dat ontstond door de dood van mythen, werd consumentisme de nieuwe
religie, en de markt haar tempel. De mensheid ruilde innerlijke bevrijding voor materiële
overvloed en ontdekte daarbij dat ze vreemd leeg was.

Inheemse en Oude Geloofsovertuigingen: Leven in de
Cirkel
Lang voordat moderne economieën opkwamen, leefden inheemse en oude samenlevin‐
gen volgens kosmologieën die de grens tussen zelf en wereld oplosten. In deze culturen
was het leven geen bezit, maar een relatie, een weefsel van wederzijdse banden met het
land, de dieren en het onzichtbare.

Het Web van het Leven

Onder veel inheemse Amerikaanse naties werd de wereld begrepen als een verbonden
web – de “Grote Cirkel” of “Heilige Hoepel” – waarin mensen verwant waren aan dieren,
planten, rivieren en sterren. De Lakota-uitdrukking Mitákuye Oyás’iŋ – “Al mijn verwanten” –
drukt een metafysica van samenzijn uit, eeuwen voordat de ecologische wetenschap dit
weergalmde.

Het zelf, in deze wereldbeschouwing, is geen geïsoleerd bewustzijn, maar een knooppunt
in een levend netwerk. De identiteit van een individu is relationeel – gevormd door de ge‐
meenschap, de voorouders en het landschap zelf. Handelen zonder eerbied voor het ge‐
heel is jezelf verwonden. Spirituele rijpheid betekende daarom het oplossen van de illusie
van afgescheidenheid, leven met nederigheid te midden van de meer-dan-menselijke
wereld.



Rituelen, offerandes en seizoensceremonies waren geen louter bijgeloof, maar daden van
balans – erkenningen dat het leven in cirkels stroomt, dat geven het ontvangen onder‐
steunt. De jager bedankte de geest van het hert; de boer bad tot de regen; de verhalen‐
verteller riep de voorouders aan. Al het leven nam deel aan een heilige uitwisseling.

Oude Beschavingen en de Heilige Kosmos

In het oude Egypte, India, Griekenland en Meso-Amerika verschijnen vergelijkbare
thema’s. Het universum was geen inerte materie, maar bezield – bezield door goddelijke
intelligentie. Het Egyptische concept van Ma’at (waarheid, balans, kosmische orde) en het
Griekse kosmos wijzen beide op een harmonieuze totaliteit waarin elk wezen zijn plaats
heeft.

De rol van de mensheid was niet om de natuur te domineren, maar om haar harmonie te
weerspiegelen. Tempels werden gebouwd als symbolische replica’s van de kosmos, en
priesters dienden als bemiddelaars tussen werelden. Wanneer de mensheid haar kosmi‐
sche rol vergat – wanneer ego en hebzucht Ma’at verstoorden – volgde wanorde: hongers‐
nood, oorlog, moreel verval.

Taoïsme: De Stroom van het Zijn

In het oude China bracht taoïsme deze intuïties tot filosofische verfijning. De Tao Te Ching
leert dat de weg (Tao) de bron en het ritme is van al het bestaan. De wijze lost het ego op
door wu wei – moeiteloze actie – en laat het leven zichzelf door hen heen leven.

“Het hoogste goed is als water,” schreef Laozi, “dat alles ten goede komt en niet wedijvert.”
Leven in strijd met de Tao – streven, forceren, domineren – is lijden. Terugkeren naar de
Tao is transparant worden, als water dat van een heuvel stroomt, gevormd maar
ongeschonden.

Hier opnieuw is de oplossing van het ego geen vernietiging, maar afstemming – de her‐
ontdekking dat de persoonlijke stroom onafscheidelijk is van de kosmische rivier.

Gedeelde Wijsheid

Door deze diverse tradities heen – inheems, Egyptisch, taoïstisch – schittert hetzelfde in‐
zicht: dat betekenis, gezond verstand en overleving afhangen van het herinneren dat wij
behoren tot het geheel. Het zelf is een tijdelijke uitdrukking van iets onmetelijk groters,
een vonk in het grote vuur.

Dit vergeten is de oorspronkelijke zonde – de val in afgescheidenheid. Het herinneren is
verlossing, lang voordat het woord geloof betekende.

Hedendaagse Religies: De Dood van het Afgescheiden
Zelf



Naarmate de filosofieën van de mensheid evolueerden en formele religies opkwamen,
bleef dezelfde mystieke draad verschijnen, hoewel uitgedrukt in nieuwe talen en mythi‐
sche vormen.

Boeddhisme: De Stilte van Geen-Zelf

In het boeddhisme ontmantelt de leer van anattā – “geen-zelf” – de illusie van een blijvend,
onafhankelijk “ik”. Wat we als het zelf beschouwen, is een stroom van sensaties, percep‐
ties, gedachten en bewustzijn. Bevrijding ontstaat wanneer deze illusie oplost. Het einde
van hechting is nirvāṇa, het doven van de vuren van het ego: verlangen, afkeer en
onwetendheid.

De boeddhistische beoefenaar traint in mindfulness en compassie om precies de grenzen
van het zelf los te maken. Wanneer we zien dat onze gedachten en emoties tijdelijk zijn,
identificeren we ons er niet langer mee. Wat overblijft is het bewustzijn zelf – lichtend, cen‐
trumloos, vrij.

De Boeddha leerde ons niet hoe we betere zelven kunnen zijn; hij leerde ons hoe we vrij
kunnen zijn van het zelf.

Hindoeïsme: Het Oneindige Binnenin

In de hindoeïstische filosofie, vooral Advaita Vedānta, is het ego een sluier van onwetend‐
heid (avidyā). Daaronder ligt Ātman, het ware Zelf, dat niet persoonlijk is maar identiek aan
Brahman – de oneindige grond van het bestaan.

De beroemde Upanishadische uitdrukking Tat Tvam Asi – “Gij zijt Dat” – verklaart dat de es‐
sentie van het individu dezelfde is als de essentie van de kosmos. De weg naar bevrijding
(moksha) is daarom niet de perfectie van individualiteit, maar het overstijgen ervan.

Wanneer de golf beseft dat het water is, onthult de oceaan van het zijn zichzelf. Het ego
lost niet op in niets, maar in oneindigheid.

Islam en Soefisme: De Vernietiging in de Geliefde

In de islam is de ultieme waarheid tawhīd – de eenheid van al het bestaan in de eenheid
van God. De mystici van de islam, de soefi’s, maakten van deze doctrine een levende erva‐
ring. Door herinnering (dhikr) en liefde smelt het ego van de zoeker in de glans van de Ge‐
liefde totdat alleen God overblijft.

Het verhaal van de Vliegende Soefi belichaamt deze waarheid. Een derwisj leert door
diepe toewijding te vliegen. Maar terwijl hij zweeft, kruist een gedachte zijn geest: “Wat zal
mijn familie denken als ze horen dat ik kan vliegen?” Onmiddellijk stort hij neer. Zijn leraar
zegt hem: “Je vloog goed, maar je keek achterom.” Zodra zelfbewustzijn terugkeert, ver‐
dwijnt genade.

In het soefisme heet dit fanāʾ – de vernietiging van het zelf in God. Maar deze vernietiging
wordt gevolgd door baqāʾ – voortbestaan in God. Het ego sterft, en wat overblijft is pure



aanwezigheid.

Jodendom: De Vernietiging van het Zelf

In het kabbalistische jodendom zoekt de mysticus bittul ha-yesh – de vernietiging van de
“ietsheid” van het ego – om Ein Sof, het Oneindige, te ontmoeten. De tzaddik of rechtvaar‐
dige persoon is iemand die zichzelf zo volledig ledigt dat het goddelijke licht ongehinderd
door hen heen stroomt.

In deze mystieke taal is nederigheid niet bescheidenheid, maar ontologische waarheid:
alleen God “is” werkelijk. Hoe meer het ego oplost, hoe zichtbaarder het goddelijke wordt
in de wereld.

Christendom: Het Ledigen en het Inwonen

Christelijke mystiek biedt haar eigen versie in het concept van kenosis – zelflediging. De
heilige Paulus schreef: “Ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij.” Voor Meister Eck‐
hart moet de ziel “zichzelf ledigen” zodat God in haar geboren kan worden.

In contemplatief christendom – de lijn van de Woestijnvaders, de Wolk van Onwetendheid
en de karmelitische mystici – is gebed geen vragen om dingen, maar het binnengaan in
stilte waarin het ego zwijgt en de goddelijke aanwezigheid alles in alles wordt.

Wicca en Heidendom: De Heilige Cirkel Herwonnen

Moderne Wicca en hedendaags heidendom, hoewel vaak afgedaan als “nieuwe” religies,
dragen de oude herinnering aan immanentie – het idee dat het goddelijke in de wereld is,
niet erboven of er voorbij.

In de Charge of the Goddess, een van de centrale teksten van Wicca, verklaart de Godin:

“Alle daden van liefde en plezier zijn Mijn rituelen.”

Hier wordt goddelijkheid niet gevonden door de wereld te ontvluchten, maar door haar
volledig en eerbiedig te omarmen. Het ego lost op door extase en belichaming, niet door
ascese.

De rituele cirkel vertegenwoordigt de totaliteit van het bestaan – geen hiërarchie, geen
scheiding. Wanneer de Hogepriesteres “de Vrouwe” of de “Heer” aanroept, is het geen ex‐
terne godheid die neerdaalt, maar het ontwaken van het goddelijke binnen en onder alle
deelnemers.

Seizoensfestivals – het Wiel van het Jaar – leren dat dood en wedergeboorte, duisternis en
licht, één continue puls zijn. De beoefenaar leert zichzelf niet te zien als meester van de
natuur, maar als haar uitdrukking. In extatische dans, in trance, in communie met aarde
en hemel, wordt de grens van het zelf dunner totdat men voelt: Ik ben het bos dat ademt; ik
ben de maan die zichzelf in water ziet.



De weg van Wicca naar transcendentie is dus immanent in plaats van verticaal. Het ego
lost niet op naar de hemel, maar naar buiten in het levende web van de aarde.

Psychologie: Maslow en de Wetenschap van Transcendentie

In de twintigste eeuw begon de psychologie te herontdekken wat mystici altijd al wisten.
Abraham Maslows hiërarchie van behoeften werd iconisch voor het beschrijven van men‐
selijke motivatie – van basisoverleving tot liefde en waardering, culminerend in zelfactua‐
lisatie.

Maar laat in zijn leven herzag Maslow zijn model. Voorbij zelfactualisatie herkende hij een
andere fase: zelftranscendentie. Hier lost de grens van het zelf op. Men wordt een deel‐
nemer aan iets groters – of dat nu dienstbaarheid, creativiteit, natuur of mystieke eenheid
is.

Moderne neurowetenschap bevestigt dit. Wanneer mensen in diepe meditatie, extatisch
gebed of flowtoestanden komen, wordt het default mode network – het deel van de her‐
senen dat ons gevoel van zelf onderhoudt – stiller. De subjectieve correlatie is ego-oplos‐
sing, gepaard met vrede, compassie en eenheid.

Wat Maslow, de Boeddha en de soefi in hun eigen talen observeerden, is dat het hoogste
menselijke potentieel niet ligt in de perfectie van het zelf, maar in het overstijgen
ervan.

Kapitalisme: De Afgoderij van het Ego
En toch is de beschaving die de moderne wereld domineert gebaseerd op de tegenoverge‐
stelde aanname: dat het zelf niet mag oplossen, maar eindeloos vergroot moet worden.

Het kapitalisme, in zijn psychologische essentie, is afhankelijk van de honger van het ego.
Het gedijt door spiritueel verlangen om te zetten in consumeerbare begeerte – door ons
te overtuigen dat de leegte binnenin gevuld kan worden met bezittingen, macht, status en
stimulatie.

Reclame verkoopt geen producten; het fabriceert verlangen. Het zegt ons: Je bent incom‐
pleet – maar dit zal je compleet maken. Het verkoopt verlossing door middel van dingen.

De paradox is tragisch: de ontevredenheid van het ego, die oude wijsheid probeerde te ge‐
nezen door transcendentie, is de motor van de economie geworden. De leegte is geen
spiritueel probleem meer – het is een bedrijfsmodel.

Dus wat ooit werd gezien als de wortel van lijden – verlangen, gehechtheid, trots – is om‐
gedoopt tot deugd: ambitie, productiviteit, prestatie. Het zoeken naar eenheid of stilte is
in deze wereldbeschouwing onproductief – zelfs gevaarlijk, omdat het de machinerie van
verlangen bedreigt.

Het mantra van het kapitalisme is niet “Wees stil en weet”, maar “Groter, beter, sneller, meer”.
En toch, hoe meer we het zelf voeden, hoe hongeriger het wordt. Winkelcentra en digitale



feeds zijn kathedralen voor deze rusteloze god – de afgod van het ego – die eindeloos
consumeert en niets produceert dat werkelijk bevredigt.

Conclusie: De Terugkeer van het Heilige
De crisis van de moderniteit is niet alleen economisch of ecologisch; ze is spiritueel. Een
beschaving die rond het ego is georganiseerd, kan zichzelf niet in stand houden, omdat
het ego geen grenzen kent. Het verslindt de aarde, elkaar en uiteindelijk zichzelf.

Maar overal om ons heen zijn tekenen van ontwaking: mensen keren zich tot meditatie,
gemeenschap, ecologisch bewustzijn en nieuwe vormen van solidariteit. Ook de weten‐
schap begint te erkennen wat wijzen lang geleden verklaarden – dat de gezondheid van de
geest, de planeet en de ziel onafscheidelijk zijn.

Het oplossen van het ego is niet jezelf verliezen; het is thuiskomen – het herontdekken
van de eenheid die nooit verloren was, alleen vergeten.

De volgende revolutie zal niet worden gevochten met wapens of algoritmen, maar met be‐
wustzijn. Wanneer de mensheid zich herinnert dat wij niet de meesters van de wereld zijn,
maar momenten ervan, zal het heilige ontwaken – niet in tempels of doctrines, maar in elke
daad van bewustzijn, compassie en eenvoud.
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